Tema | 


OSMANLIDA DEMOKRATİKLEŞME 

- MI. Selim hükümdarın halkın refah ve mutluluğunu sağlamaya yönelik görevi olduğuna kendisinin de halkın hizmetkarı olduğuna inanan bir padişahtı. Ülke yönetiminin her kesiminin ıslahata ihtiyacı olduğunu görmüş, bu konuda yapılması gerekenler için tavsiye ve teklifte bulunmak için danışma meclisi niteliğinde MECLİS-İ MEŞVERET (MEŞVERET MECLİSİ) kurmuştur. 

- Meclis-i Meşveret bir parlementonun başlangıç şeklidir denilebilir. Ancak bütün bu çabalar boşa gitti, ülkede bu yenilikleri kaldıracak zihniyet olmadığından, bu uğurda hayatını kaybetti.( Kabakçı Mustafa İsyanı ) 


SENED-İ İTTİFAK - 1808 IL MAHMUT (Fransız İHTİLALİ İLE İLGİLİ DEĞİL) 


Bu belge bir tarafta padişahın diğer tarafta ayanların ve beylerin karşılıklı taahhüdünü içerir. 


YENİLİKLER 
1. Yeniçeri ocağı kaldırıldı —Vaka-i Hayriye 
Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye 
2. Yönetimde düzeni sağlamak için asi valilerin başı ezildi. Mehmet Ali Paşa hariç 
3. Devlet organlarında düzenlemeler yapıldı 
- MALİYE NEZARETİ 
- HARİCİYE NEZARETİ 
- DAHİLİYE NEZARETİ 
- TİCARET NEZARETİ 
4. Posta teşkilatı 
5.Vergilerin ıslahı için çalışıldı 
6.İlk nüfus sayımı 
7.Avrupa'ya öğrenci gönderildi. 
8.İlk resmi gazete Takvim-i Vekayi 
9. Harbiye ve tıbbiye açıldı 


TANZİMAT ÖNCESİ 
II. Mahmut daha önceki tecrübeleri bildiği için gerici zihniyetle mücadele edebilecek köklü bir program uygulayamadı. 


Tanzimat Fermanı Kasım 1839'da, Osmanlı Devleti için hayati sonuçları olabilecek askeri ve diplomatik bir buhranın çalkantıları arasında ilan edildi. 11. Mahmut ölüp 


Abdülmecit tahta geçtiğinde Mısır'ın Osmanlı valisi Mehmet Ali Pafla'nın orduları Suriye ve Adana vilayetlerini işgal etmişti ve Osmanlı ordusunu Nizip'te ağır bir yenilgiye uğratmış durumdaydı. Bu sırada ilan edilen ferman, kişi özgürlüklerine yaptığı vurgu ve imparatorluğun Müslüman olmayan unsurlarına tanıdığı haklarla Avrupa devletlerinden destek görmüş ve neticede Osmanlı İmparatorluğu”nun dağılmasını istemeyen büyük güçlerin (özellikle de Birleşik Krallık'ın) baskısıyla Mehmet Ali Pafla Mısır'a gerilemek zorunda kalmıştı. 


Gülhane Hattı Hümayunu'nda reformların amacı üç ana başlıkta toplanır: 1. Vergi sisteminin düzenlenmesi; 2. Askerlik hizmetinin zorunlu hale getirilmesi; 3. Tüm Osmanlı tebasının can, mal ve namusunun kanunlar tarafından güvence altına alınması. ilk iki madde 11. Mahmut döneminin temel merkeziyetçi hedefleri ile doğrudan bağlantılıydı. Ancak modem bir devletin işleyişi için elzem olsalar da bu iki konuda Tanzimat dönemi boyunca ciddi bir ilerleme kaydedilememiştir. Uygulama zorlukları ve mali problemler yüzünden vergi reformları çoğunlukla etkisiz ve kısmi kalacaktı. 


KİŞİ HAKLARI 


- Kimse yargılanmadan cezalandırılamaz. İdam edilemez 

- Kimsenin suçundan dolayı onun çoluğu çocuğu sorumlu tutulamaz 

- Mallarına el konulamaz 

- Müslüman ve Hristiyan teba eşit hale gelmiş. 

- Kişi haklarını korumak için yeni bir ceza kanunu yapıldı 

- Memur suçlarına dair yeni bir idare kanunu yapıldı ve rüşvet için ağır cezalar konuldu. Bir çok paşa rüşvetten mahkum oldu bunların içinde tanzimat düşmanı Hüsrev Paşa da var. 


İçeriği ve etkileri göz önüne alındığında fermanda tanımlanan hedeflerden en önemlisi üçüncüsüdür, zira bu madde Tanzimat'la birlikte tamamen yeni bir devlet ve toplum anlayışının belirmekte olduğuna iflaret eder. Burada, fermanın resmi yazarı olarak padişah, ayrım yapmadan tüm tebasının haklarına kefil olduğunu açıklayarak kanunlar önünde tam eşitlik prensibine olan bağlılını , dolaylı da olsa, ifade etmiş olur. 
Kuşkusuz Tanzimat Fermanı sultanın otoritesine gerçek ve bağlayıcı sınırlar getirebilecek anayasal bir belge değildi. Uygulama konusunda sultanın verdiği tek teminat Tanzimat meclislerinin koyacağı yeni yasalara uyacağına dair verdiği kişisel 


sözdü. Yine de, fermanla birlikte mutlak otorite tarafından kişi haklarının tanınması yönünde önemli bir adım atılmış olduğu yadsınamaz. 


VERGİLER 


Tanzimatın 1. ve 2. yılında iltizam ve aşar toplama usulleri değişti. 

Aşar: Maliye memurlarınca toplanmaya başladı. (tarım-toprak) 

Cizye: Patrikhane vasıtasıyla.....Buna rağmen mali reformlar gereği gibi yapılamadı aşar ve cizyede eski usule dönüldü. Bununla beraber vergi işleri için defterderlık kuruldu vergilerin toplanmasında ve tahakkukunda belediye ve vilayet meclislerine yetki tanındı. (GAYRİMÜSLİM) 


EĞİTİM 


Milli eğitim işlerini düzene sokmak için MECLİS-İ DAİMİ MARİF-İ UMUMİYE kuruldu. Bu meclis eğitim öğretim işlerini birliğe kavuşturacaktı fakat yapamadı herşeyden önce ulemanın kontrolündeki medreselerle başedilemedi. 


ASKERLİK 


Askerlik yaşı 20 olacak ve kura usulü kondu. Ülke toprakları askerlik bakımıdan bölgelere ayrıldı. Her bölgenin nüfusuna göre alınacak asker sayısı belirlendi . 
Her aileden bir kişi askere alınacak 

Tek çocuğu olan aileden alınmayacak 

Hristiyanlar askere alınacak.( Fakat bu yürümedi böylece Müslüman — Hristiyan eşitliği darbe yedi ) 


Merkezi devletin reformları etkin bir şekilde uygulayabilmesi için bürokratik mekanizmaların rasyonel ve eşgüdümlü olarak işlemesi şarttı. Bu amaçla Tanzimat yöneticileri çok sayıda uzmanlanmış kurul, danışma ve yasama meclisi oluşturdu. 
Gülhane Hattı Hümayunu ile birlikte seküler ve kapsayıcı bir Osmanlı kimliği oluflturulması adına ilk adımlar atıldı. Geleneksel olarak "Osmanlılık", yalnızca hanedana bağlı yönetici sınıfa aidiyeti betimleyen sınırlı ve seçkin bir kimlikti. 
Tanzimat'la birlikte ise Osmanlılık, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun her vatandaşın devlete ve hanedana sivil bağlılıyla belirlenen ortak bir üst kimlik olarak genişletiliyordu. 


Bu ferman bir Fransız Haklar Beyannamasi ya da Amerikan İnsan Hakları Bildirgesi değildir. 

Çünkü bir halk hareketi sonucu tabandan gerçekleşen bir olay olamamış, yukarıdan aşağıya gerçekleşen devlet iktidarını kullanan en üst otorite olan padişahtan gelmiştir. Bundan dolayı da halk tarafından kolaylıkla benimsenip hazmedilmemiş. 

Tanzimat Fermanı ile milli egemenlik ya da meşrutiyet rejimlerine gidilmeksizin padişah kendi iradesiyle kendi yetkilerini sınırlamıştır. 

Kendi otorotesinin faliyet sınırlarını çizmiş olup anayasalı bir rejimin gerçekleşmesi yolunda ilk adım atılmıştır. 


FERMANA TEPKİLER 


- Rusya'ya gelince, Hoşnut olmamakla birlikte, Tanzimatı Osmanlı'nın içişlerine karışmak için bir fırsat bildi. Bir süre sonra fermandaki ilkelerin Ortodoks tebaya iyi uygulanmadığını ileri sürerek Osmanlı'nın içişlerine karışmaya çalıştı. 

- Rusya'nın Akdenize inme politikasını bu fermanla güçlenebilecek bir Osmanlı ihtimali ise İngiltere ve Fransa*yı memnun etti. 

- Ancak Fransa Katolik; İngiltere ise Protestan tebaya tanzimatın iyi uygulanması için için müdahaleye başladılar. Yani bu durumu Osmanlı'ın içişlerine karışma fırsatı olarak da değerlendirdiler. 

- Hristiyanlar arasında en fazla Rumlar hoşnutsuzdu. Çünkü Osmanlı toplumu içindeki en ayrıcalıklı azınlık Rumlardı. 


KIRIM SAVAŞI 


Doğu Sorunu'nu oluşturan yumağın içindeki ilmiklerin birbirine ne denli girift bağ larla dügümlendininin en iyi göstergesi, 19. yüzy>bn dönüfltürücü siyasal olaylar» arasında say>lmas> gereken Korxm Savafl>?dr. Baflta Osmanl Devleti ve Rusya olmak üzere birçok büyük devletin karflt>, Tuna boylarından bütün Karadeniz'e ve Dolu Anadolu'ya yay>lan savafl bittisinde, endüstri çaonon silahlar» ve kalabalk ordular aras»n- da kolaybkla yay>lan kolera, yarım milyondan fazla can alm>fib. 

n Savafla yol açan gerginlikler, Fransa'nn 1850 ylnda Kudüs'te Katoliklerin haklarnn> korumak adına Osmanl Devleti'nden baz» taleplerde bulunmas»yla bafllad». 
Her üç tek- tanmb dinin kutsal flehrinde Hbristiyanlon kutsal makamlarna iliflkin düzenlemeler, özellikle Katolik ve Ortodoks cemaatleri aras»nda uzun süredir rekabet 


ve çekiflme unsuruydu. Avrupa devletlerinin bu cemaatler üzerindeki koruyuculuk iddias>, konuyu uluslararas» platforma taflyyordu. Fransa meseleyi gündeme getirince, Rusya da Orto- dokslar»n haklarından ödün verilmesini engellemek için Osmanb Devleti'ne bask> yap- maya bafllad; ve Bâb-> Âli'nin dengeleme çabaların» yetersiz bularak, orduların» Osmanb yönetimindeki Eflak-Bordan (flimdiki Romanya) üzerine göndererek savafl bafllatt> . 

n Diplomatik görüflmeler s>rasında Fransa'ya karfl) Rusya'y> destekleyen Britanya ve Avusturya «mparatorluklar>, savafl halinde Çarl»n fazla güçlenmesi endiflesiyle bu desteni çektiler. Bat> Avrupa kamuoyu, zaten 1848 devrimci hareketlerinin ardından Macar ve Polonyab liberal ulusçu önderlere s>9»nma hakk» veren, bunlar» Avusturya ve Rusya imparatorluklarının ültimatomlarna karfln teslim etmeyen Osmanl Devleti'ne sempati beslemeye bafllam»flt>. Rus donanmas»nn 1853 sonlarında Sinop'u topa tutarak binlerce evin yanmasona ve sivil ölümlerine yol açmas» ve Osmanl donanmas»n> büyük çapta tahrip etmesi üzerine Britanya ve Fransa, Osmanl «mparatorlucu ile anlaflarak Rusya'ya savafl açt lar. 

n Osmanl ordular» Tuna cephesinde baflarl> oldu, ama Dolubeyaz»t ve Kars gibi Anadolu kentlerinin Rusya'mwn eline geçmesine engel olamad>. Ancak, savaflbn kaderini K>- m'daki çarp>flmalar belirledi. Osmanb, Fransa, Britanya Devletlerinin ve bir süre sonra aralara katlan Piemonte'nin güçleri Rusya'y> K»rm'da, özellikle de Çarbe»n Karadeniz donanmas»n> periflan eden S>vastopol muharebesinde, yenilgiye uratblar. Müttefikler, Avusturya ve Prusya'nn da desteiyle, Rusya'y> savafb bitirecek bir anlaflmay» kabul etmeye zorlad»lar. 


SAVAŞIN SONU VE ISLAHAT FERMANI 


1-Osmanlı Kırım Savaşının sonunda imzalanan Paris Ant. İle bir Avrupa devleti sayılmış toprakları Avrupa teminatı altına alınmıştır. 

2-Osmanlı bu savaş esnasında Avrupalı müttefiklerinden ödeme kapasitesinin üzerinde borçlanmıştır. Zaten zayıf olan sanayisinin gelişmesi 1838 Baltalimanı Ticaret Ant. İle engellenmiş ve borçların altından kalkamamış ve sonuçta Avrupalı devletlerin mali denetimi altına girmiştir. Bu bakımdan galip çıkılan Kırım Savaşını Osmanlı Devletinin yıkılma aşamalarından biri olarak değerlendirmek gerekir. 
3-Kırım Savaşı bugünkü modern Avrupa'nın da temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Piyemonte bu antlaşmaya tüm İtalya'nın temsilcisi olarak katılmış. Sonuçta İngiltere'nin sempatisini HI.Napolyon'un da tam desteğini alarak birliğinin temellerini bu savaş sonunda atmıştır. 

4- İngiltere-Fransa ve Rusya'nın savaşması dikkatlerinin yakındoğuya kaymasını fırsat bilen Purusya da Alman birliğinin kurulması yönünde rahat bir alan açtı. 

5- Paris Ant. O sırada ilan edilen Islahat Fermanını Avrupa devletlerine duyurdu. 


PARİS ANTLAŞMASI 


Paris Antlaşması, Kırım Savaşı'nı sona erdiren; Osmanlı'yı Avrupa'ya dahil eden; Rusya tehlikesini bertaraf eden ve Avrupa'da güçler dengesini tekrar kuran bir antlaşmadır. 


Osmanlı açısından önemi: Antlaşma, Osmanlı için de Rusya tehlikesini sona erdirdi. 
Osmanlı, kendisine yönelik tehditlere karşı Avrupa'nın hak ve hukuk sistemlerinden faydalanma imtiyazı elde etti. Bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve bekası Avrupa devletlerinin kefilliği altına alındı. 


ISLAHAT FERMANI 

- Islahat Fermanı Kırım Savaşı sırasında bağlaşıkların isteklerini karşılamak için hazırlanmış ve bu yüzden barış ant. nın içine alınmıştır. 

- Tanzimattaki temel haklar güvencesine eşitlik esasını eklemekte bir çok noktada müslümanlarla hristiyanlar arasında eşitliği sağlamaya çalışmıştır. 

- Müslümanlar için yeni bir hak içermez bu nedenle de müslümanlar tarafından pek sempatiyle karşılanmamıştır. 

- o Ayrıca bu belgeden hareketle Avrupa Osmanlı'nın içişlerine daha çok müdahale etmeye başlayacaktır. Eflak ve Boğdan'ın birleşmesi ,Sırbistan'a verilen ayrıcalıkların artması bunun tipik örnekleridir. 


I. Dünya Savaşı 

Savaşın çıkmasında etkili olan genel nedenler: 

- Fransız İhtilali?nin getirdiği ulusçuluk akımı ve Sanayi Devrimi'nin getirdiği sömürgecilik. 

- Ekonomik yarış (Kaynak, pazar arayışı) - Silahlanmayarışı 

- Bloklaşma 

Özel nedenler: 

- Almanya ve Ingiltere arasındaki hammadde ve pazar rekabeti 

- Fransa'nın Alsas-Loren kömür havzasını Almanya'dan geri almak istemesi 

- Rusya'nın sıcak denizlere inmek istemesi, Balkanlarda otoritesini arttırıp Slav topluluklarını kendi idaresi altında birleştirmek istemesi 

- Sömürgecilik yarışına geç katılan İtalya'nın Akdeniz”de etkinliğini arttırarak yeni sömürge bulmak istemesi 


- Avusturya-Macaristanın ulusçuluk hareketlerini engellemek ve bütüncül yapısını korumak 

istemesi 

- Avusturya ve Rusya'nın arasındaki Balkanlara hakim olma yarışı 

- Almanya'nın Osmanlı topraklarındaki emellerine ulaşma konusunda Rusya'yı engel olarak görmesi. 

* Avusturya- Macaristan veliahtının bir Sırp tarafından öldürülmesi savaşı başlatan kıvılcım olmuştur. 

* Avusturya Sırbistan'a savaş açmıştır. Bunun üzerine Rusya Avusturya'ya savaş açmıştır. Avusturya'ya destek olmak için de Almanya Rusya'ya savaş açmıştır. En son İngiltere ve Fransa Rusya'ya yardım için Almanya'ya savaş açmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin Savaş Girmesinde: 

- Devlet adamlarının savaşı Almanların kazanacağına inanması 

- XIX. Yüzyılın sonlarında ve XX. Yüzyılın başlarında kaybedilen toprakların geri alınmak 

istemesi 

- İttihat ve Terakki Fırka'sının Alman hayranlığı ve askeri ıslahatlarda Almanya”dan faydalanılması 

- Ege adalarının geri alınmak istenmesi 

- Osmanlı Devletinin kapitülasyonlardan kurtulmak istemesi 


- İttihat ve Terakki'nin turan politikasına Almanya'nın sıcak bakması (Kafkasya üzerinden hem oradaki Bakü petrollerini kullanabilir aynı zamanda Hindistan üzerinden İngiltere sıkıştırabilir.) 

- Osmanlı'nın diplomatik yalnızlıktan kurtulmak istemesi gibi nedenler etkilidir. 

II. WİLHEM'İN OSMANLI DEVLETİNDEN UMUDU: 

- Osmanlıyı kullanarak Süveyş Kanalına saldırtmak ve böylece İngiltere'nin sömürgelerine 

giden yolu kesmek. 

- Doğu cephesindeki yükünü hafifletmek. 

- Padişahınhalifelikunvanındanyararlanarakİngiltere'ninsömürgelerindeyaşayan Müslümanları ayaklandırmak NOT: 

-İlk kapitülasyonlar Fatih Döneminde Venedik'e verildi (siyasi kapitülasyon) 

-İlk resmi kapitülasyon 1535 Kanuni Döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyon çünkü Fransa'yı kendi yanına çekip Avrupa Hıristiyan Birliğini bozmak istiyor ama bu kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisine zarar vermiyor, iki taraf da aynı haklara sahip -1740'de 1. Mahmud Döneminde Osmanlı sanayi ve ekonomisine zarar veren kapitülasyonların başlangıcıdır çünkü sürekli ve tek taraflıdır. Kaybedilen her savaş sonrası devletler imtiyaz talep ettiler. Ardından 1838 Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı artık Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. 


-Osmanlı ilk dış borcunu Abdülmecid Döneminde Kırım Savaşı sırasında İngiltereden alınmıştır. Abdülaziz Döneminde dış borçların giderek arttı. Bu dönemde orduya donanma için oldukça geniş bir bütçe ayrıldı. Dünya'nın 3. Büyük donanması oluşturuldu. 

- II. Abdülmecid Döneminde dış borçlar ödenemez hale geldi alacaklı devletler alacaklarını 

tahsil etmek için Duyun-u Umumiye idaresi kuruldu. 

Almanya — Osmanlı İmparatorluğu Gizli İttifakı (2 Ağustos 1914) 

- İki devlet, Avusturya ile Sırbistan arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tam bir tarafsızlık göstereceklerdir. 

- İki devlet, Avusturya ile Sırbistan arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tam bir tarafsızlık göstereceklerdir. 

- Osmanlı Devleti tehdit altında kalırsa, Almanya Osmanlı Devletini silahla savunacaktır. - İttifak 1918 yılı sonuna kadar devam edecek ve taraflardan biri feshetmezse, beş yıl için 

yeniden yürürlükte olacaktır. 

*Osmanlı, Ağustos 1914'te Çanakkale Boğazı'na giren 'Goeben' ve 'Breslau'yu satın aldı, adlarını da 'Yavuz' ve 'Midilli' olarak değiştirdi. Bu iki gemi, 29 Ekim 1914'te Alman komutanın yönetiminde Karadeniz'e açılıp, Rus limanlarını bombalaması sonucu Birinci Dünya Savaşı'na resmi olarak katıldı. 


Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi sonucunda; 


*Bulgaristan, Osmanlı Devletinin 2. Balkan Savaşında Kazandığı Toprakların Bir Kısmını Geri Verdiği, Sofya Antlaşmasıyla İttifak Devletleri Safında Savaşa Katılmıştır. 

İngiltere Osmanlı'yı savaşta yanında istemedi çünkü 


Osmanlı ekonomik ve askeri anlamda zayıf, İngiltere Rusya?yı saf dışı bırakmak istemiyor, 

Osmanlı'nın kapitülasyonların kaldırılması Mısırın ve Kıbrısın Osmanlı'ya geri verilmesini talep ediyor. 

İngiltere Kıbrıs”ı ilhak etti 

Kıbrısı? da kendi kontrolü altında bağımsız ilan etti. 

Osmanlı bunun üzerinde Duyun-u Umumiye borçlarını ödemeyi durdurdu. 


Yeni cepheler açılmış ve savaş alanı genişlemiştir. İngiltere Kıbrıs”ı topraklarına 

kattığını açıklamıştır. 

Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiştir. Osmanlı 

Devleti birçok cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır. 

Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalarla paylaşılmıştır. 
Kafkas Cephesi 

- Osmanlı topraklarında açılan ilk cephedir. Sebepleri; 

- Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya yönelik olarak düzenlediği Karadeniz baskını. 

- Rusların Doğu Anadolu'dan çıkartılmak istenmesi. 

- Orta Asya'ya ulaşarak buradaki Türkleri Rusya'ya karşı ayaklandırmak üzere 

Sarıkamış 

Kış Taarruzu başarıldı. (Pantürkizm politikasını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar. ) 

Gelişmiş: 

Enver Paşa kumandasındaki Türk Ordusu'nun büyük bir bölümü soğuktan donarken, 

kalanların da hemen hepsi Rus saldırısı sonrasında şehit olacaklardır. Savaşın daha 

başında 90.000 şehit birden verildi. 

Sonuçları; 

- Sarıkamış başarısızlığı üzerine harekete geçen Rus ordusu Erzurum, Erzincan, Muş, 

Bitlis ve Trabzon'u işgal etmiştir. 

- Çanakkale Savaşlarından sonra bu cephenin komutanlığına atanan Mustafa Kemal, 

Muş ve Bitlis'i geri almıştır (1916). 1917'de Rusya'da ihtilal çıktı. Rusya bu ihtilalden 

sonra önce ateşkes ardından da barış istedi. 


Kanal Cephesi 
-Almanya'nın isteği ve Osmanlı Ordusu'nun taarruzu ile açılan cephedir. 
Sebepleri; 
- İngiltere'nin Uzak Doğu'daki (Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya) sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek. Böylece, savaş sırasında buralardan sürekli asker ve malzeme desteği alan İngiltere'nin durumu kötüleşebilirdi. 
- Mısır'ı ele geçirmek. 
Gelişmeler: 
Cemal Paşa'nın komuta ettiği Osmanlı Ordusu 1915 yılı başlarında iki kez Süveyş'e saldırı düzenledi. Her ikisinde de başarısız olundu. 
Sonuçları; 
- İngiltere'nin kuzeye doğru yayılmasıyla Osmanlı egemenliğindeki Arap toprakları tehdit altına girdi. 
Cemal Paşa'nın komuta ettiği Osmanlı Ordusu 1915 yılı başlarında iki kez Süveyş'e saldırı düzenledi. Her ikisinde de başarısız olundu. Bölgenin coğrafi koşulları -çöl ve yüksek sıcaklık- aynı zamanda ulaşımın yeterince gelişmemiş olması, demiryollarının 


eksik olması da savaşın kaybedilmesinin sebeplerindendir. İngiltere'nin kuzeye doğru yayılmasıyla Osmanlı egemenliğindeki Arap toprakları tehdit altına girdi. (Osmanlı'yı Orta Doğu'dan çıkarmak) 

Suriye-Filistin Cephesi 

- Bu cephede de İngiliz - Arap işbirliği vardır. İngiltere, Aden ve Süveyş'ten doğru Osmanlı Ülkesi'ne saldırılar başlattı. Mustafa Kemal'in komuta ettiği MI. Ordu (Yıldırım Orduları Grubu'na bağlı), bulunduğu yeri başarı ile savundu. III. Ordu'yu daha sonra Halep'in kuzeyine çeken Mustafa Kemal, bu bölgedeki İngiliz saldırısını durdurarak düşmanı yenmeyi başardı. 

- Mustafa Kemal'in düşman karşısındaki bu direnişi ile daha sonra ilân edilen Misak-ı Milli'nin Suriye sınırları da belirlenmiş olacaktır. 

- Irak Cephesinin açılma nedenlerinden biri de İngilizlerin Abadan petrollerini koruma amacıdır. 

Çanakkale Cephesi 

- Rusya'nın Dünya Savaşı sırasında sanayisi tam gelişmemiş durumdadır. Bu sebepten dolayı ulaşımı zayıftır. Tarım ülkesi olan Rusya ürünleri yetiştirse de halka, pazara ulaştıramadığı için kıtlıklarla uğraştı. Diğer İtilaf Devletleri de Çanakkale Cephesini açıp Rusya'ya yardım götürmek istemesi 

- Almanya ve Osmanlı'nın irtibatını keserek savaşı hızlı sonlandırmak. 

- İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak 


- Balkan Devletlerini yanlarına çekip o bölgede yeni cepheler açarak Almanya'yı üçlü kıskaca alıp zor durumda bırakmak. 

- Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurarak birçok cephenin kapatılmasını sağlamak Çanakkale Cephesi'nin kazanılması savaşın uzamasına yol açtı. Avrupa Devletleri savaş sanayisine yöneldi. Amerika ve Japonya savaşa aktif olarak katılmadan Avrupa Devletleri ile ticaret yapması iki ülkenin ekonomisinin gelişmesine Avrupa ekonomisin de gerilemesine sebep oldu. 

LDÜNYA SAVAŞINDA TÜRK TOPRAKLARI ÜZERİNE GİZLİ PAYLAŞIM ANTLAŞMALARI 

- İstanbul Antlaşması: İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya'sı arasında imzalanmıştır. 
Boğazlar 

ve çevresi ile Trakya'nın bir kısmı Rusya'ya bırakılmıştır. 

- Londra Antlaşması: İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalanmıştır. 12 
Ada'nın 

İtalya'ya bırakıldığı kabul edilmiştir. Bu antlaşmanın ardından İtalya, taraf değiştirmiştir. 

- Sykes-Picot Antlaşması: İngiltere ve Fransa arasında yapılan bu antlaşmaya göre; 


İngiltere Irak'a, Fransa ise Suriye ve Kilikya bölgesine egemen olacaktı. Aynı yıl Petrograd'da yapılan bir sözleşme ile bu paylaşım planını Rusya da kabul etmiştir. 
Rusya'ya bunun karşılığı olarak önceki yerlere ek olarak Doğu Anadolu da verilmiştir. 
- St. Jean de Maurienne Antlaşması: Sykes - Picot Antlaşması İtalya'dan gizli yapılmıştı. Bu antlaşmanın İtalya tarafından öğrenilmesi üzerine İtalyan hükümeti duruma sert tepki gösterdi, İngiltere, Fransa ve İtalya arasında yapılan bu antlaşmayı, ülkesinde ihtilal çıkması nedeniyle görüşmelere katılamayan Rusya imzalayamamıştır. 
Bu antlaşmada İtalya'ya önceki yerlere ek olarak Antalya, Konya ve çevresi ile İzmir tarafları bırakılmıştır. 

- Mc Mahon Antlaşması: İngiltere'nin Mısır Valisi Mc Mahon ile Hicaz Emir'i Şerif Hüseyin tarafından imzalanmıştır. Buna göre, Araplar Osmanlı yönetimine karşı ayaklanacaklar ve karşılığında bağımsız olabileceklerdi. 

DÜNYA'NIN GİZLİ ANTLAŞMALARI ÖĞRENMESİ VE 

SONUCU: 

-Birinci Dünya Savaşında İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli anlaşmaları Rusya'daki Bolşevikler dünya kamuoyuna duyurdular. Bu nedenle gizli anlaşmaların uygulanması zorlaştı. Rusya'nın savaştan çekilmesinden sonra paylaşım planları değişikliğe uğramamış, İtilaf Devletleri, Rusya'ya bırakılan yerlerden Boğazları ortak yönetmeyi, Doğu Anadolu'yu parçalayıp buralarda yeni devletler kurmayı ve Ermenilere toprak vermeyi kararlaştırmışlardır. 

- Gizli anlaşmalarla en büyük tepki Wilson İlkelerinin yayınlanmasıdır. 


- Mondros'tan sonraki işgaller gizli anlaşmaların sonucudur. 

BOLŞEVİK İHTİLALİ VE RUSYA'NIN SAVAŞTAN ÇEKİLMESİ 

Çanakkale'yi geçemeyen İngiliz ve Fransızlardan destek alamamış Rusya'nın başkenti St. Petersburg'da halk gösterileri başlamış, “İşçilerin ve Askerlerin Sovyeti” kurulmuştur. 

14 Mart 1917'de ihtilalciler geçici bir hükümet kurmuşlar, cumhuriyeti ilan etmişler 
ve Çar II. Nikola istifa etmiştir. Ancak Troçki önderliğindeki Bolşevikler 7 Kasım 1917'de ayaklanmışlar ve iktidar 8 Kasım'da Lenin'in eline geçmiştir. Böylece SSCB kurulmuştur. 

SSCB: 

“İtilaf Bloğundan ayrılmış, 

*Gizli Antlaşmaları açıklamış ve Türkiye'den toprak talebinden vazgeçtiğini duyurmuş, *İttifak Devletleriyle Brest Litovsk Antlaşmasını yaparak savaştan çekilmiştir. 

Brest-Litovsk Antlaşması: 

Birinci Dünya Savaşı sonunda Brest şehrinde İttifak Devletleri (Almanya, Türkiye, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan) ile Sovyet Rusya arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. (3 Mart 1918). 


- Sovyetler: Polonya, Ukrayna ve Finlandiya ile Baltık topraklarından çıkmayı kabul etti. 

- Ardahan, Kars ve Batum'u (Elviye-i Selâse) Türkiye'ye bıraktı. 

- Brest-Litovsk Antlaşması, 11 Kasım 1918'de Almanya'nın müttefiklerle imzaladığı ateşkes antlaşmasıyla birlikte yürürlükten kalktı. 

Antlaşmanın Önemi: 

- Kafkas, Galiçya, Makedonya ve Romanya cephesi kapandı. 

- 1878 Berlin Antlaşması ile kaybedilen Elviye-i Selase Rusya'dan geri alındı. 

- Osmanlı askeri yönden rahatladı. 

- İtilaf bloğu sarsıldı. 

ABD'NİN 1. DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞİ 

- Savaşın başında tarafsızlığını ilan eden ABD, 1823'ten beri takip ettiği Monroe Doktrini'ne göre Avrupa siyasetinden uzak dursa da, gelişen ekonomisi için Pazar arayışında olduğundan, savaş sırasında İngiltere*ye askeri malzeme satışı yapmaktaydı. 

- ABD'ye ulaşan telgraf hatlarını elinde tutan İngiltere ise, ABD'nin kendi yanında savaşa girmesi için, bu ülkede Almanlar aleyhine propaganda yapmaktaydı. İngilizler, Rusya'nın savaştan çekilmesinin yarattığı boşluğu doldurmak peşindeydiler. 


- Bu sırada Alman denizaltılarının bir ABD gemisini batırmaları bu ülkeyi savaşa girmek konusunda ikna etti ve ABD 1917'de İtilaf Devletleri safında savaşa girdi. 
- ABD'nin savaşa girmesi dengeleri değiştirmiş ve İttifak Devletlerini çökertmiştir. 
WİLSON PRENSİPLERİ 
- ABD'nin savaşa girmesi savaşın bitişini hızlandırdı. 

- ABD Başkanı Woodrow Wilson savaşın bir an önce bitmesini sağlamak için 14 
maddelik 

bir bildiri yayımladı. 

- İngiltere ve Fransa ABD'nin savaşa devam etmesini sağlamak için bu maddeleri kabul 

ettiklerini söylediler. 

Maddeleri: 

I- Yenenler yenilenlerden toprak almayacaktır. (Savaş sonunda yenenler bu maddeyi 

çiğneyerek manda-himaye yönetimi kurdular). 

2- Yenenler yenilenlerden savaş tazminatı almayacaktır. 

3- Osmanlı Devletinin Türk olan bölgelerine egemenlik hakkı tanınacak. 
4- Boğazlar tüm devletlere açık olacak. 

5 -Türk egemenliğinde olan milletlere kendi geleceklerini tayin hakkı tanınacak. 
6 -Devletlerarasında gizli antlaşmalar yapılmayacaktır. 

7- Dünya'da kalıcı bir barış için “Milletler Cemiyeti” (Cemiyet-i Akvam) kurulmalıdır. 


WİLSON İLKELERİNİN SONUÇLARI: 

* Wilson ilkeleri İttifak Devleti'ni ümitlendirdi ve barış eğilimlerini artırdı. Wilson İlkelerinin etkisi ile Ermeniler, Rumlar ve Araplar devlet kurmak için hazırlıklara başladılar. 

* İtilaf Devleti ise, Wilson ilkelerine ters düşmemek için Mondros Ateşkesine 7. ve 24. 
madde'yi koydular. Toprak elde etmek içinde “manda ve himaye” düşüncesinin ortaya attılar. Onarım adı altında savaş tazminatı aldılar. 

* Sonuç olarak bu ilkeler sürekli bir dünya barışını sağlayamamıştır. 11. Dünya Savaşı'nın çıkması da bu durumu göstermektedir. 

I. Dünya Savaşı'nın Genel Sonuçları: 

“Osmanlı, Almanya ve Avusturya - Macaristan İmparatorlukları ile Rus Çarlığı parçalanmıştır. 

*Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kurulmuştur. 


*Dünya barışını korumak amacıyla Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulmuş, sömürgeciliğin yerini manda yönetimi almıştır. 

Sınırların çizilmesinde “milliyetçilik” ilkesine dikkat edilmemesi azınlıklar sorununa neden olmuştur. 

*Cumhuriyet rejimleri ağırlık kazanmış bazı ülkelerde rejim değişiklikleri olmuştur. 
Almanya, Türkiye, Bulgaristan ve Avusturya'da Cumhuriyet Rusya'da ise sosyalist yönetimler kurulmuştur. 

“Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması, Almanya, Avusturya - Macaristan ve Rusya'daki değişiklikler Orta Doğu ve Avrupa'da dengelerin bozulmasına ve otorite boşluğuna neden olmuştur. 

*İngiltere ve Fransa en önemli rakipleri Almanya'yı saf dışı ettiler. Savaştan en kârlı çıkan devlet İngiltere olmuş, Almanya gücünü yitirmiştir. 

#Ümmetçilik anlayışı sona ermiş, Araplar Osmanlı Devleti”nden ayrılmıştır., 

*İlk kez kimyasal silahlar, denizaltı ve tanklar bu savaşta kullanılmıştır. (Kimyasal silahların ve uçakların kullanılması sivil savunma teşkilatının kurulmasında etkili olmuştur. ) 

“Savaş sonunda Almanya'ya çok ağır şartlarda antlaşma imzalatılması ve İtalya'ya savaş içerisinde vaat edilen toprakların verilmemesi İkinci Dünya 

Savaşı'na neden olmuştur. 

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 

Paris Barış Konferansı sonunda imzalanmış bulunan barış antlaşmaları, üç büyük devletin, daha doğrusu üç devlet adamının eseridir. ABD Woodrow Wilson, Fransız Başbakanı Georges Clemenceau ve İngiltere Başbakanı David LIyod George. 

- Konferansa hakim olan devletler: Amerika, İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya. 
(Ağırlıklı 


olarak Fransa ve Ingiltere hakim) 

- Başkan Wilson için bütün mesele, milletlerarası münasebetlerde devamlı bir barışı sağlamak ve koruyacak bir Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıydı. 

- Clemenceau ise Fransa'nın dar ve milliyetçi çıkarlarını savundu. Ana amacı, Almanya'nın imzalanacak barış antlaşmasıyla baskı altında tutularak Fransa'nın yakın güvenliğinin sağlanmasıydı. Alman-Fransız dostluğuna inanmıyordu. 

- Liyod George, İngiliz çıkarlarını, Wilson ile Clemenceau arasında aracı rolü oynayarak sağlamak istedi. Asıl amacı, Clemenceau ile baş başa kalarak, Avrupa sorunlarını kendi 

kafalarındaki modele uygun olarak çözmekti. Almanya'nın donanmasını kaldırmak ve ondan sonra da Almanya'nın bir kere daha Avrupa dengesini bozmasını önleyecek tedbirler almaktı. 

- Clemenceau ve Lloyd, Wilson'u başlarından savmak için ilk önce Milletler Cemiyeti statüsünde öncelik verdiler ve Şubat 1919*da Milletler Cemiyeti statüsü tespit edilir edilmez Wilson, Amerikan kamuoyunu bu fikre kazanmak için hemen Amerika'ya gitti. Bu suretle Clemenceau ile Lloyd'un elleri de kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için tamamen serbest kaldı. 


Toplanma Nedenleri 

- Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra yenilen devletlerle yapılacak olan antlaşmaların esasını belirlemek. 

- Kendi aralarındaki anlaşmazlıklara son vermek. 

- Osmanlı topraklarının paylaşımını yeniden düzenlemek. 

- Manda yönetimine yasal dayanak bulmak. Önemi 

- Doğu Trakya ve İzmir'in Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar nedeniyle 

müttefikleri ile ayrılığa düşen İtalya, kurtuluş Savaşı sırasında Türklere karşı düşmanca bir 

tavır sergilememiştir. Alınan Kararlar 

- Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti)'nin kurulması kabul edildi. 

- Mandacılık benimsenerek, sömürgecilik anlayışı sürdürüldü. 

- İngiliz işgalindeki Urfa, Maraş, Antep, Fransa'ya bırakıldı. 

- Gizli antlaşmalarda İtalya'ya bırakılan İzmir ve çevresi Yunanistan'a bırakıldı. Ayrıca Doğu Trakya da Yunanistan'a verildi. 

- Boğazların İtilaf Devletleri denetimine bırakılması kabul edildi. 

- Almanya,Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan'a uygulanacak barış antlaşmalarının taslağı burada belirlendi 

Anlaşma Devletleri, Dünya Savaşı sürerken aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla savaş sonrasında uygulayacakları paylaşma planlarını belirlemişlerdi. Yunanistan'ın işgalleri Wilson İlkeleri'ne de aykırıdır. Bu konuda ABD ile anlaşmazlığa düşmek 


istemeyen İngiltere, Fransa'nın da desteğiyle ABD'yi ikna etmek için bu bölgenin eski Yunan toprakları olduğunu anlatmıştır. Ayrıca ABD'ye sunduğu sahte belgelerle burada Rum nüfusunun çoğunlukta olduğu ve Türklerin her an Hıristiyanlara yönelik bir katliama girişebilecekleri uyarısında bulunmuştur. 

Barış Antlaşmaları 

Versailles - Almanya 

Almanya, Wilson İlkelerinden medet umarak, barışın birçok noktalarında itiraz etti. 
Lakin 

Müttefikler bu itirazı dinlemediler. Bu antlaşma ültimatom şeklinde imzalandı. (Milli gururu kıran bir antlaşma) 

- Belçika; Fupen, Malmedy ve Moresnet'i alacaktır. - Alsas-Loren, Fransa'ya verilecektir. 

- Alman topraklarının bir bölümünde Polonya devleti kurulacaktır. - Almanya, sömürgelerinden vazgeçecektir. 

- Mecburi askerlik kaldırılacaktır. 

- Ekonomik yaptırımlara gidilecektir. 


- Yukarı Silezya?da plebisit yapılacaktır (Halk oylaması) self determinasyon (halkın kaderini kendisinin belirlemesi) 

- Belçika'nın tarafsızlığının kaldırılması ve Almanya'nın bunu kabul etmesi 

- Ren Nehri bölgesinin askerlikten tecrit edilmesi 

- Almanya Avusturya ile birleşmemeyi taahhüt ediyor ve Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya'nın bağımsızlığını tanıyordu. 

- Almanya bütün denizaşırı topraklarından vazgeçti. Bu sömürgelerde Milletler Cemiyeti'nin denetimi altında “Mandat” sistemi kuruldu ve İngiltere, Fransa, Belçika ile Japonya “mandater? devletler oldular. Milletler Cemiyeti adı altında yeni sömürgecilik rejimleri kuruluyordu. 

- Her mandater devlet, eski sömürgenin yönetimde Milletler Cemiyeti'ne karşı sorumluydu. Sömürge bölgeleri gelişmişlik derecesine göre A, B ve C olmak üzere üç sınıfa ayrıldı. Mandater devletler A ve B kategorisinde olanları bağımsızlık için hazırlayacaktı. Bu sistem, Paris Barış Konferansı'nda galip devletlerin toprak ihlal etmelerine bir alternatif olarak düşünülmüştü. 

- Almanya'ya “Onarım Borcu? adı altında Savaş Tazminatı da yüklendi. Alman tehdidine bir son vermek için hazırlanan bu antlaşma başarılı olamadı. 

St. Germain - Avusturya - Macaristan ayrıldı. 

- Çekoslovakya ve Yugoslavya'nın bağımsızlığını tanıyordu. 

- Galiçya”yı Polonya'ya, Hırvatistan'ı Yugoslavya'ya, Tirol ile Trieste'yi İtalya'ya ve Bukovina'yı Romanya'ya bırakıyordu. 

- Milletler Cemiyetinin rızası olmadıkça Almanya ile birleşmeyecekti. 

- Askeri ve ekonomik sınırlamalara gidildi. 


Neuilly - Bulgaristan 

- Makedonya, Yugoslavya'ya Güney Dobruca Romanya'ya bırakıldı. - Batı Trakya.( Dedeağaç, Gümülcine) Yunanistan'a bırakılmıştır. 

- Askeri ve ekonomik sınırlamalar getirilmiştir. 

- Ege Denizi ile bağlantısı kalmamıştır. 

Irianon - Macaristan 

- Macaristan da 1. Dünya Savaşı'nın sorumlusu sayılmıştır. 

- Askeri ve mali denetim oluşturulacaktır. 

Bu barış antlaşmalarının sonunda Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya ve Romanya kazançlı çıkmıştır. 

Serve - Osmanlı 

- Yeni devletlerin kurulmasına ve parçalanmalara neden olmuştur. 

- Yenilenlere ekonomik ve askeri sınırlamalar getirilmiştir. 

- Onarım bedeli adı altında yüklü savaş tazminatları alınmıştır. - Huzursuzlukları sona erdirememiştir. 


